De Kerk roept nummer 2 2025 - Echteld.

Kerkdiensten.
Zondag 2 februari, 10.00 uur: Koffie drinken; voedselbank
De heer J. Kroon uit Barneveld

Zondag 9 februari, 10.00 uur:
Pastor J. de Koster uit Culemborg

Zondag 16 februari, 10.00 uur:
Ds. Gerrit Schouten

Bloemen

De bloemen op zondag 12 januari zijn met onze felicitaties bezorgd bij mevrouw S. J. van La-
vieren- van der Kris, Bartus v.d. Walstraat 2, 4052 AK Ochten.

De bloemen op zondag 19 januari zijn, met onze felicitaties vanwege haar verjaardag, be-

zorgd bij mevrouw T.T. Pison-Borger, Jelis van Riemsdijklaan 10, 4001 KT Tiel.

Meeleven met elkaar

Mevrouw Mien Prijs-Pallada, verblijft in Zorgcentrum Vrijthof, afdeling Meander, kamer 19,
voor revalidatie. Het adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel.

Dhr. Willy Stromann, Wethouder van Lentstraat 8 4054 NA Echteld, is een aantal weken in
Zorgcentrum Vrijthof geweest. Hij is ondertussen weer thuis.

U beiden sterkte en beterschap toegewenst.

Gefeliciteerd!

Rob en Annalette Leeuw (Vogelenzang 4, 3911 AR Rhenen) laten met grote blijdschap weten
dat ze onlangs binnen vier dagen twee keer opa en oma zijn geworden. Op 9 januari is hun
dochter Denise bevallen van dochter Fleur Hanna. Denise en Walter: van harte gefeliciteerd
met de geboorte van dit kleine wonder.

Op 13 januari is hun schoondochter Mariska bevallen van Marlijn Sofie Anna. Ook Mariska
en Edgar willen we van harte gelukwensen met dit prachtige geschenk.

En natuurlijk feliciteren we oma Annalette en opa Rob. Geweldig!!!! Veel plezier met jullie
kleindochters gewenst.

Jarigen 80+

Mevr. G.M.J. Van Doorn — Hakkert, Achterstraat 4a viert op 31 januari haar 87¢ verjaardag.
Mevr. G.H. van het Veld-van Ommeren, Biezenburgseweg 1, viert op 7 februari haar 93¢ ver-
jaardag.

Beiden jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

In memoriam

Op dinsdag 7 januari is de heer Jan Albertus Gerardus Weiman overleden. Jan is 90 jaar ge-
worden en woonde samen met zoon Henk op de boerderij aan de Saneringsweg 1, 4054 JK
Echteld. Jan was al langere tijd ziek. Zijn laatste levensjaar was niet altijd gemakkelijk. Maar
daardoor zou je bijna vergeten dat daar een lengte van jaren aan vooraf ging waarin Jan bla-
kend van gezondheid zijn werk op de boerderij kon doen. Hij was een boer in hart en nieren,



afkomstig uit Ommeren. Na zijn huwelijk met Dora van den Berg kregen ze de kans om aan
de Saneringsweg in Echteld een ruilverkavelingsboerderij te beginnen. Daar leefde hij zijn le-
ven te midden van kinderen en kleinkinderen. Jan was een praktisch ingestelde man. Wat
zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Ook voor anderen kon hij de handen uit de mou-
wen steken. Besturen en vergaderen lag hem minder. “Dat kon Door veel beter” zei hij dan
met een glimlach op zijn gezicht. Jan had een opgeruimd karakter, was altijd in voor een
grapje en kon ook genieten van de dingen om hem heen. In de afscheidsdienst hebben we
Prediker 3 gelezen: “alle dingen hebben hun bestemde tijd”. Jan leefde op het ritme van de
seizoenen. Er was altijd werk op de boerderij. Maar er was ook altijd tijd voor een praatje of
een kop koffie. Stress was een onbekend fenomeen. Hoewel de laatste jaren in het teken
stonden van afnemende gezondheid was het fijn dat hij tot het laatst toe op de boerderij
kon wonen en daar ook kon sterven. Hij is maandag 13 januari begraven op de begraafplaats
in Echteld. We wensen de familie Weiman sterkte toe in de tijd die komt.

Gespreksgroepen

Op maandag 10 februari komen we weer bij elkaar in de consistorie van de kerk voor de ge-
spreksgroepen. De middaggroep om 14.00 uur, de avondgroep om 20.00 uur. We lezen en
bespreken Daniél 5, over het teken aan de wand. U bent van harte welkom.

Candletalk

Woensdag 29 januari zijn de jongeren weer welkom voor Candletalk. Naast het Christendom
zijn er nog heel veel andere godsdiensten. Geloven mensen uiteindelijk allemaal in dezelfde
God? Of ligt dat toch anders? We gaan er over praten met elkaar. Om 18.00 uur staat de
maaltijd klaar in de pastorie. Welkom!

Agenda
Woensdag 29 januari Candletalk
Zondag 2 februari Inzameling voedselbank

Dinsdag 4 februari  Inleveren kopij DKR

Tenslotte

“Een kleine jongen ging naar zijn vader en vertelde trots: ik weet wat de Bijbel betekent! Zijn
vader glimlachte en zei: Wat bedoel je met ik weet wat de Bijbel betekent? Zijn zoontje ant-
woordde: ik weet het echt! Oké, oké, zei zijn vader. Nou jongen, wat betekend Bijbel dan?
Hartstikke makkelijk pap: Blijven In Jezus Brengt Eeuwig Leven!”

Om over na te denken
“Zorg dat je niet alleen het Boek van de Heer kent maar ook de Heer van het boek”.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Ds. Gerrit Schouten

0344-641352

www.kerkechteld.nl




