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Protestantse Gemeente Echteld 
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld 

 

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld 
              06 – 29048280 

schimmel.gert@gmail.com 
www.kerkechteld.nl 

DE ZONDAGSBRIEF
 

Datum: 22 december 2024                                                                                                                             Nummer: 24 – 47 
 

Welkom in onze Eredienst ! 
Vierde Adventszondag 2024 

Thema: “Bestemming Betlehem” 
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Bij deze dienst  
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten .  
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 

       
Diaken van dienst: Gerja Rensen. 
Koster: Maatje Schimmel. 
Beeld en geluid: Frans Brouwer. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Lucas 2:1-7. 
Thema kinderkerk:   Jozef en Maria gaan naar Betlehem (n.a.v. Lucas 2:1-5). 
 
Collecten    De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De 
opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.  
De derde collecte is de Adventscollecte voor de Protestantse Kerk. Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een 
paar honderd jeugdgroepen mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel ervaren de 
jongeren het kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor 
ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
De derde collecte in de Kerstnachtdienst is bestemd voor Kinderen in de Knel. 
De derde collecte die gehouden wordt tijdens de Kerstviering op Eerste Kerstdag, is bestemd voor het werk van onze Kin-
dernevendienst (De Goede Herder). 
 
Bij de komende diensten  Aan het einde van het jaar zijn er verschillende feestelijke diensten. We zijn blij 
dat ons kerkkoor “Looft den Heer” medewerking verleent aan de Kerstnachtdienst. Nelleke de Kok bespeelt het orgel en 
Anne-Wil Oppelaar speelt op haar trompet. Voor die dienst is een liturgieboekje gemaakt.  
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glas glühwein of warme chocomel.  
Op Eerste Kerstdag vieren we met de kinderen van “De Goede Herder” het kinderkerstfeest. Hieronder staat meer over 
deze dienst.  
De oudjaarsvesper en de eerste dienst in het nieuwe jaar zullen geleid worden door onze oud-
predikant ds. Wya de Kam-Diepeveen. 
 
De bloemen    Het Adventsbloemstuk gaat met onze felicitaties naar 
Henk en Gerrie Pallada – Honders, Kerkeland 24, 4054NV Echteld, die op 14 december 45 jaar 
getrouwd waren. 
 
Meeleven met elkaar   Mevrouw Mien Prijs-Pallada (Kerkeland 8 te Echteld), verblijft nu voor revalida-
tie in Zorgcentrum Vrijthof afdeling Markant in Tiel. Het adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel. 
 
Even voorstellen……   Ik ben Mariëlle van Someren, 55 jaar oud en ik woon in IJzendoorn samen met 
mijn man Stefan. De afgelopen 25 jaar ben ik aan het werk geweest als ICT’er, maar na corona kon ik niet meer lekker aar-
den op mijn werk. Uiteindelijk heb ik daarom mijn ontslag genomen en ben ik weer gaan studeren. Ik studeer nu sinds 
september 2024 theologie aan de HBO in Ede en ik vind het geweldig. 
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De komende anderhalf jaar (dus ongeveer tot juli 2026) ga ik stagelopen bij dominee Schouten. Dat betekent dat ik met 
hem mag meekijken in de keuken, maar ik moet ook zelf opdrachten uitvoeren zoals: een onderzoek doen, een Bijbelstu-
die begeleiden, een verhaal vertellen en dergelijke. Ik hoop u allen te ontmoeten en fijne, inspirerende gesprekken te 
hebben. U zult me de komende periode regelmatig in de kerk zien, schiet me gerust aan als u zin hebt in een praatje. 
 
Van de diaconie    De diaconie laat weten dat er in de afgelopen week bij een aantal mensen in ons 
dorp een kerstpakket bezorgd mocht worden; het betreft dorpsgenoten die iets extra’s goed kunnen gebruiken. De na-
men en adressen van de ontvangers zijn, met toestemming van de betrokkenen, verstrekt door de gemeente Neder-Be-
tuwe. Onze grote dank gaat hierbij uit naar Jumbo-Lienden die een deel van deze pakketten heeft gesponsord. 
 
Kindernevendienst “De Goede Herder” We willen u graag het volgende laten weten: 

• Kinderkerstfeest: Het kinderkerstfeest vieren we in een gezinsdienst op Eerste Kerstdag 
woensdag 25 december in de kerk. De dienst begint dan om 10.00 uur.  
We gaan muziek maken, er zal een mooi verhaal worden verteld en veel worden gezongen. We 
kijken uit naar een mooi Kerstfeest met elkaar. 

• Kerstvakantie: Zondag 29 december is er geen kindernevendienst. 

• Spaarpotje: Iedere zondag wordt er geld ingezameld, dat doen we in ons spaarpotje. Aan het 
einde van ieder jaar geven we dan het geld uit ons spaarpotje aan een goed doel.  
Dit jaar sparen we voor Stichting Droomdag. Meer informatie is te lezen op https://droomdag.nl/.  Tot aan de zomer-
vakantie was de inhoud van het spaarpotje al ruim € 80,00 en we sparen tot het einde van het jaar nog iedere week 
verder voor dit goede doel. 

 
Gebedspunt     “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij 
liefheeft”. Zo roepen de engelen in de Kerstnacht. “Vrede” lijkt het sleutelwoord van Kerst.  
Zullen we daarom bidden? Om vrede voor de wereld maar ook om vrede in ons hart? 
 
Agenda       

• Dinsdag 24 december  22.00 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.  
      Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van warme  
      chocolademelk of glühwein (zie ook hierboven). 

• Woensdag 25 december  10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten. Kerstviering met de kinderen 
      van Kindernevendienst “De Goede Herder” (zie ook hierboven). 

• Zondag 29 december  10.00 uur: Dienst. Voorganger: Mw. ds. H.W. Bouwman uit Kesteren. 
 

Om over na te denken 

Kerst is een tijd van blijdschap en goede wil, van zang, vrolijkheid en gulheid. 

Kerst is een tijd om te delen en lief te hebben. 

Kerst is een tijd van omzien naar anderen, een tijd om de helpende hand te reiken. 

EN ZO HOORT HET OOK!!! 

Want het geeft grote voldoening om anderen gelukkig te maken. 
 Uit “De Strijdkreet”, blad van het Leger des Heils. 

 

 


