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Welkom in onze Eredienst!
Derde Adventszondag 2024
Thema: "Bestemming Betlehem”
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij deze dienst
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten . Diakenen van dienst: Jolanda Schuiling en Gerja Rensen.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar. Beeld en geluid: Jelle Schuiling.
We lezen uit de Bijbel (NBV21): Micha 5:1-8.
Thema kinderkerk: Micha profeteert over een leider die uit Bethlehem komt (n.a.v. Micha 5:1-4a).
Collecten De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De

opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.

De opbrengst van de derde collecte bestemt de diaconie voor Kerk in Actie, dit keer met als bijzonder doel Palestina. Het
ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christe-
lijke organisatie YMCA wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt ze trainingen in ondernemerschap en me-
diavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming.
Anderen mogen zelf programma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergro-
ten jongeren hun stem in de samenleving.

De bloemen Het adventsbloemstuk gaat met onze hartelijke felicitaties naar Rien en Joke van
Hal, Achterstraat 12 4054MT in Echteld, die op 13 december vijftig jaar waren getrouwd.

Het boeket gaat met ons aller felicitaties vanwege haar verjaardag naar Mevrouw A.J. van den Berg-Hobé, Linge Singel
37,4033 KA in Lienden. Zij was jarig op 8 december.

Meeleven met elkaar Mevrouw Mien Prijs-Pallada (Kerkeland 8 te Echteld), verblijft nu voor revalida-
tie in Zorgcentrum Vrijthof afdeling Markant in Tiel. Het adres is Burgemeester Meslaan 49c, 4003 CA Tiel.

Van de diaconie Op zaterdag 21 december wil de diaconie weer kerstbakjes (laten) bezorgen bij
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Daarbij is hulp van u nodig. De diaconie vraagt u daarom om tussen 10 en 12 uur
enkele bakjes op te halen bij de familie Schuiling, Ooisestraat 12.

En voor dat u op weg gaat is er uiteraard koffie!

Gespreksgroepen Op maandag 16 december komen we weer bij elkaar in de consistorie van de
kerk voor de gespreksgroepen. De middaggroep om 14.00 uur, de avondgroep om 20.00 uur. We lezen en bespreken
Daniél 4. Het thema is deze keer “hoogmoed”. U bent van harte welkom.

Kerstfeest senioren Op vrijdag 20 december zijn alle senioren van 70 jaar en ouder, samen met hun
partner, welkom in dorpshuis “De Hoge Hof” voor de jaarlijkse Kerstviering. Na ontvangst met koffie en iets lekkers is er
een korte liturgie. We zingen bekende Kerstliederen en luisteren naar het Kerstevangelie. Daarna is er een verzorgde
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broodmaaltijd. Na de maaltijd is er een gezellig samenzijn met een Kerstquiz. De inloop is vanaf 10.45 uur. We hopen rond
13.30 uur af te ronden. Is vervoer een probleem? Laat het dan weten en wij zorgen voor vervoer.

Van harte welkom!

Kerkkoor Looft den Heer. Op zaterdag 21 december organiseert ons Kerkkoor “Looft den Heer” haar jaarlijkse
kerstconcert. Gastkoor is dit jaar het Dodewaards mannenkoor. Kerkkoor “Looft den Heer” heeft met dirigent Gerrit Vas-
tenhouw een mooi programma samengesteld. Er is volop gelegenheid tot samenzang.
Het kerstconcert begint om 19.30 uur in de St. Jan de Doperkerk in Echteld. De kerk is om 19.00 uur open. De toegang is
vrij.
Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor de duofiets/rolstoelfiets waar Zorgcentrum Elim in Ochten geld voor
inzamelt. Deze actie heet ‘Samen fietsen in Neder-Betuwe’.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen en te luisteren naar de twee koren.

Heel graag tot ziens. Het bestuur.

Kindernevendienst “De Goede Herder” Vanaf zondag 1 december is het Advent. Ook dit jaar weer volgen we een pro-
ject. Het thema daarvan is dit jaar “Bestemming Betlehem”.

In de kerk staat een kijktafel. ledere week van Advent gaan we op weg naar Betlehem. Er is ook een boekje beschikbaar
voor de kinderen thuis. Dit boekje kunt u eventueel ook zelf bestellen op https://shop.bijbelgenootschap.nl/kinderen/ba-
sisschool/adventsproject-thuis-2024/.

Kortom: we hopen op een mooie reis met als eindbestemming Betlehem.

Gebedspunt Met verbazing zien we hoe het totalitaire regime van Bashar al-Assad in Syrié
als een luchtballon leegloopt. Verbijstering vervult ons als we een inkijkje krijgen in de gevangenis. Wat een leed
heeft die man veroorzaakt met hulp van o.a. Rusland. Afschuwelijk. Laten we danken voor bevrijding maar vooral
ook bidden dat er voor de burgers en de miljoenen viluchtelingen een periode van vrede en stabiliteit mag komen.

Agenda
e Maandag 16 december 14.00 uur en 20.00 uur: Gespreksgroepen (zie hierboven).
e Vrijdag 20 december 10.45 uur: Kerstfeest voor Senioren (zie hierboven).
e Zaterdag 21 december 10.00 — 12.00 uur: Kerstbakjes rondbrengen (zie hierboven).
19.30 uur: Kerstconcert van ons kerkkoor ‘Looft den Heer’ (zie hierboven).
e Zondag 22 december 10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Gerrit Schouten.

Om over na te denken
Ongeloof is van nature wantrouwend,
Geloof is door genade vertrouwend.
J.V. Teunissen in 'Het Groot Citatenboek'.

We zingen na de Avondmaalsviering: ‘Al wie dolend in het donker’ (ELB 109:1,2,3).

1 Al wie dolend in het donker, 2 Onze lasten zal Hij dragen, 3 Tot de groten zal Hij spreken,
in de holte van de nacht onze onmacht totterdood, even weerloos als een lam.

en verlangend naar een wonder geeft als antwoord op ons vragen het geknakte riet niet breken,
op de nieuwe morgen wacht: ons Zichzelf als levensbrood Hij bewaakt de kleine vlam.
vrijheid wordt aan u verkondigd Nieuwe vrede zal er dagen, Hoor en zie het levend teken
door een koning zonder macht. liefde straalt als morgenrood. van een God die tot ons kwam.

= In verband met ruimtegebrek op de liedborden:
e Onsslotlied is Lied 48: 1,2,3 (uit het liedboek)
e Nade zegen zingen we Lied 415:3 (eveneens uit het liedboek)



