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Welkom in onze Eredienst
Eeuwigheidszondag & Gedachtenisdienst

Thema: "En God zal alle tranen uit hun ogen wissen”
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij deze dienst

Voorganger: Ds. Gerrit Schouten . Diaken van dienst: Gerja Rensen.

Organist: Wouter van de Hoef. Koster: Maatje Schimmel.

Ouderling van dienst: Bert de Kok. Beeld en geluid: Martijn Hoegée.

We lezen uit de Bijbel (NBV): Openbaring 7:9-17.

Thema kinderkerk: De liefde is zo sterk als ... (n.a.v. Hooglied 8:6-7).

Collecten De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De

opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.

De derde collecte (m.b.v. de collectezak) is via de Protestantse Kerk Nederland bestemd voor het landelijk pastoraat,
onder het motto “Pastoraat met het oog op het einde”. Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander
vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente en ook voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op
Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de
kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht
geven, een luisterend oor en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

De bloemen De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet naar Mevrouw H.J.
van den Heuvel-Klaassen, Bartus van de Walstraat 2, K103 4051 AK Ochten.

Meeleven met elkaar Mevrouw Loes van Rees-Hardeman, Keizerstraat 96, 4053 HK lJzendoorn is
afgelopen donderdag getroffen door een hartinfarct. Ze ligt nu op de hartbewaking in het Radboudziekenhuis in Nijme-
gen waar ze slapend gehouden wordt. Haar situatie is zorgelijk.

Mevrouw Mien Prijs-Pallada, Kerkeland 8, 4054 NV Echteld verblijft in Ziekenhuis Rivierenland. Er zijn de afgelopen
week verschillende onderzoeken gedaan waarvan de uitslag nog niet bekend is.

Mevrouw H.J. van den Heuvel-Klaassen, Bartus van de Walstraat 2 kamer 103, 4051 AK in Ochten is weer thuis. Ze
hoopt deze week de uitslag van alle onderzoeken te krijgen.

De heer Daan Cornelissen, G.J. Petersstraat 54, 4005 ML in Tiel is de afgelopen week een dag in het ziekenhuis geweest
voor een darmonderzoek. Hij hoopt deze week de uitslag te horen.

De heer Gijsbert Budding , Arnoldus Jacobsstraat 24, 4051 AN in Ochten heeft nu een permanente drain zodat hij min-
der last heeft van vochtophoping achter de longen.

Mevrouw Henny Budding-van Wijk, Stationsweg 2 a, 4054 HB in Echteld is thuis. Het blijft lastig de pijnklachten onder
controle te houden.

De heer Jan Weiman, Saneringsweg 1, 4054 JK ECHTELD heeft in toenemende mate zorg nodig. Zijn situatie is stabiel.
Zoals u ziet zijn er op dit moment veel mensen (ernstig) ziek. Zullen we voor hen en hun allernaasten bidden?

We wensen allen de zegen van God toe!
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Bij deze zondag Vandaag, zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
zogenaamde eeuwigheidszondag.

Het thema van de dienst is: “En God zal alle tranen uit hun ogen wissen” .

We zullen de namen noemen van hen die overleden zijn en herinneringskaarsen ontsteken. De betreffende families
hebben voor deze dienst een uitnodiging ontvangen.

Er zal ook een kaars ontstoken worden voor alle niet genoemde namen én voor hen die naamloos gestorven zijn.

We gedenken deze zondag:

e Mevrouw Cornelia van Ingen-Zweers. Zij is overleden op 18 november 2023 op de leeftijd van 87 jaar.
Mevrouw Jannie van Viegen-van Doesburg. Zij is overleden op 22 december 2023 op de leeftijd van 92 jaar.
Mevrouw Haduwé Hobé-van Mameren. Zij is overleden op 01 februari 2024 op de leeftijd van 87 jaar.

De heer Gerrit Dirk Johannes A. Zoetekouw. Hij is overleden op 1 mei 2024 op de leeftijd van 61 jaar.

De heer. Adrianus Johannes Zoetekouw. Hij is overleden op 11 mei 2024 op de leeftijd van 85 jaar.

De heer Frans van Ledden. Hij is overleden op 1 juni 2024 op de leeftijd van 91 jaar.

De heer Rombartus van Wamel. Hij is overleden op 10 juni 2024 op de leeftijd van 87 jaar.

Mevrouw Hendrika Cornelia van Hoorn. Zij is overleden op 26 juli 2024 op de leeftijd van 83 jaar.

Mevrouw Elizabeth Johanna Budding-van Beem. Zij is overleden op 27 oktober 2024 op de leeftijd van 88 jaar.

CandleTalk Woensdag 27 november zijn de jongeren weer welkom voor CandleTalk. Om

18.00 uur staat de maaltijd klaar in de pastorie. We praten deze keer over het tiende en laatste gebod. Negen geboden
gaan erover het kwaad niet te doen. Het tiende gebod vraagt van ons het kwaad niet te willen. Dat is best ingewikkeld

maar we gaan met elkaar op verkenningstocht. Welkom!!!

Gespreksgroepen Op maandag 25 november komen we weer bij elkaar voor de gespreksgroe-
pen. De middag-groep om 14.00 uur en de avondgroep om 20.00 uur in de consistorie van onze kerk. We lezen deze
keer Daniél 3. Daar gaat het over de 3 vrienden van Daniél die niet buigen voor het beeld van Nebukadnessar en in de
vurige oven geworpen worden. Opmerkelijk actuele hoofdstukken in een tijd waarin zoveel machthebbers zich groot
maken. Buigen we voor hen, of niet? Voor ons een vraag met weinig echte consequenties. Maar voor veel vervolgde
Christenen is dat heel anders. Welkom!

Bijpraatavond Op donderdag 28 november is de vierde en laatste bijpraatavond in de consis-
torie van de kerk. De groepen in onze gemeente die dan aan de beurt zijn hebben ondertussen een uitnodiging ontvan-
gen.

Werkzaamheden bij de kerk Wanneer u komende week mensen bij de kerk aan het werk ziet: het dak van
de consistorie is erg slecht en het zal dus worden vervangen.

Gebedspunt Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De dag
waarop we de overledenen nog een keer in onze dienst noemen. Zullen we deze week in het bijzonder bidden voor hen
die met verdriet achterbleven? Wellicht zijn er ook mensen in uw omgeving die nog altijd worstelen met een lege
plaats.

Agenda

e Maandag 25 november 14.00 en 20.00 uur: Gespreksgroepen in de consistorie (zie hierboven).
e Woensdag 27 november 18.00 uur: CandleTalk in de pastorie. (zie hierboven).

e Donderdag 28 november 19.30 uur: Bijpraatavond.

e Zondag 1 december 10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.

Eerste Adventszondag. Na de dienst is er koffiedrinken. Ook zamelen we lang
houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland in.

We zingen: “Jezus leeft in eeuwigheid...” ELB 411

1 Jezus leeft in eeuwigheid, 2 Straks als er een nieuwe dag begint,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. En het Licht het van het duister wint,
Alle dingen maakt Hij nieuw, Mag ik bij Hem binnengaan,

Hij is de Heer van mijn leven. Voor Zijn troon gaan staan,

Hef ik daar mijn loflied aan.



3 Jezus leeft in eeuwigheid,

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid,
Alle dingen maakt Hij nieuw,

Hij is de Heer van mijn leven.

We zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten”, ELB 413.

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

4 Straks wanneer de grote dag begint,
En het Licht voor altijd overwint,

Zal de hemel opengaan.

Komt de Heer er aan,

Heffen wij dit loflied aan.

2 Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit.

En de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Om over na te denken

3 Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem

God U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn

Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede
God U bent de vader van de mensen uit de tijd

God U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke dag

Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel

God U bent de vader van de mensen in ons hart

God U kent de namen van de mensen die we missen
Wij delen de verhalen, van wie ons dierbaar zijn

We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen
God U bent de vader van het leven voor altijd

Troost ons Heer wees ons nabij
Laat ons in Uw armen vrede vinden
Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen.
Sela

Ingestuurd door een lezer van De Zondagsbrief.



