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Welkom in onze Eredienst
na afloop van de dienst bent u, ben jij van harte welkom
bij het koffiedrinken
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij deze dienst
Voorganger: ds. C.P. Koole uit Schoonhoven. Diaken van dienst: Gerja Rensen.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Joke Brouwer.
Ouderling van dienst: Arie Oppelaar. Beeld en geluid: Martijn Hoegée.
We lezen uit de Bijbel (NBV21): Lucas 1:26-38 en Galaten 4:4-5.
Thema Kindernevendienst: Jezus, Mozes en Elia (n.a.v. Mattheus 17:1-13).
Collecten De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De

opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.
De opbrengst van de derde collecte is, via het miniatuurkerkje, bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

De bloemen De bloemen van deze week gaan met een bemoedigende groet naar De heer
Gijsbert Budding, Arnoldus Jacobstraat24 4051AN Ochten.

Meeleven met elkaar Op dinsdag 1 oktober is de moeder van onze oud-predikant ds. Wya de Kam-
Diepenveen op achtentachtig jarige leeftijd overleden. Wij condoleren Wya en Simon en hun gezin met dit verlies en
wensen hen sterkte toe. Mocht u hen een kaartje willen sturen om te condoleren of ter bemoediging: hun adres is Fa-
milie de Kam, Buitenweg 1a 4021BB Maurik.

MuffinMeeting Vandaag zijn de jongeren om 10.00 uur weer welkom in het dorpshuis voor
de MuffinMeeting. We gaan muffins eten en delen hoe we de zomer zijn doorgekomen zonder muffins......
Het thema is “Vertrouwen”. Vertrouwen is een mooi principe maar tegelijk ook heel kwetsbaar. lemand vertrouwen
vraagt moed maar iemand kan je ook teleurstellen. Hoe kunnen we leren om vertrouwen te stellen in de ander. En be-
langrijker nog, hoe vertrouw je op God?

Willie Oppelaar en Tineke Schouten.

CandleTalk We gaan weer beginnen met CandleTalk. Op woensdag 9 oktober zijn alle

jongeren van 12 t/m 17 jaar weer welkom in de pastorie. We starten om 18.00 uur met een maaltijd.

Rondom de maaltijd praten we met elkaar over een thema uit de Bijbel dat raakt aan jouw eigen leven.

Niet op alle levensvragen is een pasklaar antwoord beschikbaar. Maar aan de hand van de Bijbel gaan we samen op
zoek. De data in de herfst zijn 9 en 31 oktober; 13 en 27 november. In 2025 op woensdag 15 en 29 januari; 12 en 26
februari.

Kerk op schoot dienst Zaterdag 19 oktober is er een "Kerk op schoot dienst" in onze kerk.
Tijdens deze sprankelende, belevingsgerichte dienst voor baby’s, peuters en kleuters, beleven zij samen met hun
(groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes
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(op bekende peutermelodieén) en verhaalgerichte activiteiten en knutsels. We hopen u en jullie bij deze feestelijke
dienst te ontmoeten op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur. Graag even opgeven met hoeveel personen jullie komen via
golijve@hotmail.com. Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino.

Gebedspunt Zondag 6 oktober is de jaarlijkse Israélzondag. Op 7 oktober is het een jaar
geleden dat Hamas een terreuraanslag pleegde in Israél. Veel gijzelaars zijn overleden of zitten nog steeds gevangen.
Zullen we deze week bidden voor Israél? Ondanks alle buitensporig geweld en wraakzucht van beide zijden blijft Israél
Gods volk. Een teken van Gods trouw! Zullen we bidden om vrede in Jeruzalem?

Agenda
e Woensdag 9 oktober 18.00 uur: CandleTalk in de pastorie (zie hierboven).
e Zondag 13 oktober 10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. Gerrit Schouten.

Viering van het Heilig Avondmaal.

Om over na te denken

Goede manieren en zachte woorden hebben menige moeilijkheid overwonnen.
Uit ‘Joodse wijsheden’.
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