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              06 – 29048280 
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www.kerkechteld.nl 

 
 

 

 Datum: 29 september 2024                                                                                                                    Nummer: 24 – 36 
 

Welkom in onze Eredienst  
In deze dienst worden Mechelien Woldringh, Albert van Baaren en Wico den Tuinder 

bevestigd als pastoraal bezoeker.  
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 

Bij deze dienst  
Voorganger: ds. Gerrit Schouten.  
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 

        
   Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken – van den Berg. 
    Koster: Henk van Blitterswijk. 
    Beeld en geluid: Luc van Harten. 

  
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Mattheüs 14:22-33. 
Thema Kindernevendienst:   Jezus loopt over het water (n.a.v. Mattheüs 14:22-33). 
 

Bij deze dienst / Werkgroep Pastoraat Vandaag worden Mechelien Woldringh, Wico den Tuinder en Albert van 
Baaren bevestigd als pastoraal bezoeker. Marinus van den Berg en Roely de Waard zijn al pastoraal bezoeker. We zul-
len lezen uit Mattheüs 14, over Jezus die over het water loopt en Petrus uitnodigt bij Hem te komen. Na de dienst is er 
gelegenheid de nieuwe pastoraal bezoekers de hand te drukken. Fijn dat de werkgroep pastoraat zo weer op volle 
sterkte is. 
 

Collecten    De collecten worden gehouden aan de uitgang via de welbekende kistjes. De 
opbrengst in het eerste kistje is voor de diaconie, de opbrengst in het tweede kistje is voor ons kerkenwerk.  
De derde collecte is via Kerk in Actie bestemd voor het Werelddiaconaat. In Colombia komt seksueel misbruik vaak 
voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwatsbare jongeren, 
inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen kopen extra risico. Misbruik begint vaak via online contacten of toe-
risme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld psychi-
sche en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw mis-
bruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen. 
 

De bloemen    De bloemen gaan deze week naar Mevrouw J. van Daalen-Heusinkveld ,Stati-
onsweg 16 4054 HB Echteld, die wij hiermee nog feliciteren met haar tweeënnegentigste verjaardag. 
 

MuffinMeeting    Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan zijn welkom bij de 
jeugdkerk “MuffinMeeting”. Vanaf 6 oktober gaan we weer van start. Je bent welkom in dorpshuis “De Hoge Hof”. Eén 
keer per maand van 10.00 - 11.00 uur tijdens de kerkdienst. Voor wie? Voor iedereen die van muffins houdt en naar 
het voortgezet onderwijs gaat. Samen gaan we in gesprek over God, de wereld om ons heen, Jezus en de Bijbel, eten 
we muffins en is het gezellig om elkaar te ontmoeten. Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom! De data zijn: 6 
oktober; 3 november; 8 december; 19 januari; 23 februari; 30 maart. 
Voor meer info: Willy Oppelaar en Tineke Schouten. 
 

Bijpraatavonden 2024.   Als kerkenraad hebben we voor de komende maanden vier bijpraatavonden 
gepland. De bedoeling is dat we als kerkenraad in de vorm van half-uur-gesprekken met alle geledingen van onze kerk 
een gesprek hebben. Dan moet u denken aan kerkkoor, kerkrentmeesters, MuffinMeeting en andere vormen van het 
jeugdwerk, ledenadministratie, ZWO, enz. enz. We horen graag wat goed gaat maar ook wat  knelpunten of eventuele 
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verbeterpunten zijn. Zo blijven we in contact met elkaar. Inmiddels hebben alle betrokkenen een uitnodiging ontvan-
gen.. 
 

CandleTalk    We gaan weer beginnen met CandleTalk. Op woensdag 9 oktober zijn alle 
jongeren van 12 t/m 17 jaar weer welkom in de pastorie. We starten om 18.00 uur met een maaltijd. Rondom de maal-
tijd praten we met elkaar over een thema uit de Bijbel dat raakt aan jouw eigen leven.  
Niet op alle levensvragen is een pasklaar antwoord beschikbaar. Maar aan de hand van de Bijbel gaan we samen op 
zoek.  De data in de herfst zijn 9 en 31 oktober; 13 en 27 november. In 2025 op woensdag 15 en 29 januari; 12 en 26 
februari.  
 

Dankbaarheid    Er is grote reden tot dankbaarheid omdat de Protestantse Gemeente Echteld 
een legaat heeft ontvangen. Aan de afhandeling daarvan wordt momenteel gewerkt.  
We hopen u hierover te zijner tijd nader te informeren. 
 

Gespreksgroepen   Ook de gespreksgroepen gaan van start. We komen één keer per maand op 
maandag bij elkaar; de middaggroep van 14.00 t/m 15.30 uur en de avondgroep van 20.00 uur t/m 21.30 uur. We ko-
men bij elkaar in de consistorie van de kerk. We praten met elkaar over het Bijbelboek Daniël.  
De data voor het komende seizoen zijn maandag 30 september; 28 oktober; 25 november; 16 december; 13 januari, 10 
februari; 10 maart; 7 april.  
Zeker voor de middaggroep kunnen we best wat nieuwe deelnemers gebruiken. U bent van harte welkom! 
 

Kerk op schoot dienst   Zaterdag 19 oktober is er een "Kerk op schoot dienst" in onze kerk. 
Tijdens deze sprankelende, belevingsgerichte dienst voor baby’s, peuters en kleuters, beleven zij samen met hun 
(groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes 
(op bekende peutermelodieën) en verhaalgerichte activiteiten en knutsels. We hopen u en jullie bij deze feestelijke 
dienst te ontmoeten op zaterdag 19 oktober om 10.30 uur. Graag even opgeven met hoeveel personen jullie komen via 
golijve@hotmail.com.                                                                                   Gea van Hal-Olijve en Annette van Baaren-Angelino 
 
Gebedspunt    We kregen van Mw. ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen, voor ons geen onbe-
kende, een bericht dat zij mede-bidders om zich heen zoekt. Haar zus Els heeft twee weken geleden te horen gekregen 
dat zij een heel agressief groeiende hersentumor heeft. Ze had nooit één klacht en opeens had ze een insult.  
Als er niets gedaan wordt heeft ze nog maximaal twee maanden te leven. 
Maar een operatie zal haar waarschijnlijk nog iets meer tijd geven. 
Zowel Willemijn als Els vragen om gebed zodat ze niet slechter uit de operatie komt en dat ze nog iets meer levenstijd 
mag krijgen. Laten we haar opdragen aan onze Heer en Heiland (en uiteraard alle andere zieken om ons heen ook). 
 

Agenda      
• Maandag 30 september  Gespreksgroepen. (zie hierboven).  

• Donderdag 3 oktober  Bijpraatavond 1 (zie hierboven). 

• Zondag 6 oktober   10.00 uur: MuffinMeeting in het dorpshuis (zie hierboven). 
10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. C.P. Koole uit Schoonhoven. 
Inzameling van langhoudbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland.  

  Na de dienst is er koffiedrinken. 
 

Om over na te denken  

God dienen is ware vrijheid. 
Visje. 

 

We zingen: ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’(Liedboek 1973 – gezang 467: 1 ,2 en 4). 
1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren 
kracht, 
die wijst de grond'looz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen die zijn in nood op zee! 

2 O Christus, wiens bestraffend 
woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

4 O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun 
schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 
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