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Protestantse Gemeente Echteld 
Kerkgebouw: St. Jan de Doperkerk ~ Ooisestraat 1 ~ 4054 ML Echteld 

 

Scribaat: Kerkeland 18 – 4054 NV Echteld 
              06 – 29048280 

schimmel.gert@gmail.com 
www.kerkechteld.nl 

 
 
 

 

 Datum: 15 september 2024                                                                                                                    Nummer: 24 – 34 
 

Welkom in onze Eredienst  
Startzondag met als thema  

“Als nieuw! Leven met hoop! 
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Bij deze dienst  
Voorganger: ds. Gerrit Schouten.  
Organist: Nelleke de Kok. 
Trompettist: Anne-Wil Oppelaar. 
Ouderling van dienst: Janneke Weiman. 

        
      Diaken van dienst: Jolanda Schuiling. 
      Koster: Henk van Blitterswijk. 
      Beeld en geluid: Frans Bouwer. 
      Medewerking van zangers en zangeressen. 

  
Startzondag.                                                     Deze zondag starten we het winterseizoen met onze jaarlijkse startzondag. 
Onze pannenkoekenbakker, Siem van Assenbergh, is ook weer van de partij. Er is voor die dag een zanggroepje 

gevormd dat in de dienst zal zingen. We beginnen de dienst om 10.00 uur met koffie.   
Het thema van de dienst is: “Als nieuw! Leven met hoop”. Er is veel somberheid over de toekomst van de aarde en 
terecht. Maar hoe kun je toch leven met hoop?  
We zullen lezen uit Jesaja 11 waar de profeet een prachtig visioen schetst van de nieuwe aarde waar een koe en een 
berin samen grazen en een zuigeling speelt bij het hol van een adder. Na de dienst is er een Bijbelquiz en eten we 
pannenkoeken. Rond 13.00 uur sluiten we af met een lied.  
De kinderen van de kindernevendienst starten om 10.00 uur in dorpshuis “De Hoge Hof” met een vossenjacht. Rond 
half twaalf sluiten ze weer bij ons aan. In de consistorie zijn er spelletjes voor de kinderen. 
 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Jesaja 10:33 t/m 11:10. 
Thema Kindernevendienst:   De kinderen van de Kindernevendienst hebben vandaag een eigen  
      programma in het dorpshuis. Zie ook hierboven. 
 
Collecten    De collecten worden vandaag tijdens de dienst gehouden. De eerste 
rondgang is voor de diaconie, de tweede is voor ons kerkenwerk.  
De derde collecte is bestemd voor de stichting Vrienden van Vrijthof in Tiel. Deze stichting zet zich al meer dan 47 jaar 
lang in voor de bewoners van Vrijthof. Zij biedt de bewoners mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. 
Deze stichting financiert juist díe zaken, waarvoor in het centrale zorgcentrumbudget geen ruimte bestaat, 
mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. maar die wel heel wenselijk zijn en die het leven van onze bewoners 
aangenamer maken. Mede met uw bijdrage wordt geprobeerd de zon in Vrijthof nog beter te laten schijnen. Helpt u 
mee om dit mogelijk te maken? Zo kunnen wij onze medemensen een extra zonnestraal bieden! 
 

De bloemen    In de afgelopen week mocht mevrouw Jet van Ingen-Cornelisse (Dr. Van 
Noortstraat 18, 4033 AA Lienden) haar vierentachtigste verjaardag vieren. Met de bloemen van deze zondag 
willen we haar hiermee van harte feliciteren. 
 
De Ontmoeting gaat weer open De activiteiten in het jeugdhonk “De Ontmoeting”, voor 
basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 7, gaan weer van start.  
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Het jeugdhonk is weer open op woensdag 18 september a.s. van 14.30 uur tot 15.30 uur.  
We gaan beginnen met een bijbelverhaal en daarna gaan we gezellig knutselen.  
We zouden het superleuk vinden als je (weer) komt om samen met ons te knutselen.  
Je doet toch ook mee?  
Opgeven kan tot 16 september bij Willy, bel: 06 25 208 299 of mail: wkerpentier@outlook.com  

Tot ziens in het jeugdhonk! 
Dit seizoen is het jeugdhonk open op de volgende woensdagen: 6 november, 11 december, 22 januari, 5 maart, 
16 april en 28 mei (steeds van 14.30 uur tot 15.30 uur). 
Zijn er ouders of grootouders die ons willen komen helpen op de woensdagmiddag, graag! Neem dan contact met 

ons op    . 
Op de hoogte blijven van de activiteiten in het jeugdhonk? 
Geef je mailadres aan ons door, dan houden we je op de hoogte. 
 
Klimbos Garderen    Met de jongeren starten we met een bezoek aan Klimbos Garderen op 
zaterdag 28 september. Een prachtig bos waar je op verschillende niveaus kunt klimmen en allerlei barrières moet 
overwinnen. Vooraf krijg je een uitgebreide instructie hoe je jezelf kunt zekeren. Want veiligheid gaat boven alles. 
De belangrijkste voorwaarde is dat je minimaal 1.20 meter lang bent. Durf jij het aan om op 20 meter hoogte over 
een staaldraad van de ene boomtop naar de andere te lopen? Geef je dan snel op bij ds. Gerrit Schouten. Vervoer 
wordt geregeld. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Gespreksgroepen   We gaan weer starten met de gespreksgroepen. Op maandag 1x per 
maand komen we bij elkaar. De middaggroep van 14.00 t/m 15.30 uur. De avondgroep van 20.00 uur t/m 21.30 
uur. We komen bij elkaar in de consistorie van de kerk. We praten met elkaar over het Bijbelboek Daniël.  
De data voor het komende seizoen zijn maandag 30 september; 28 oktober; 25 november; 16 december; 13 
januari, 10 februari; 10 maart; 7 april.  
Zeker voor de middaggroep kunnen we best wat nieuwe deelnemers gebruiken. U bent van harte welkom!  
 
Werkgroep pastoraat   Na de verhuizing van Annalette Leeuw en de “pensionering” van Wil 
Vermeulen zijn we blij met een aantal nieuwe mensen die de werkgroep willen versterken. Het gaat om 
Mechelien Woldringh, Wico den Tuinder en Albert van Baaren. Marinus van den Berg en Roely de Waard waren al 
pastoraal bezoeker. Fijn dat jullie deze taak op je willen nemen. We komen maandag 23 september voor het eerst 
bij elkaar in de consistorie van de kerk. In de dienst van zondag 29 september zullen zij bevestigd worden als 
pastoraal bezoeker. 
 
Gebedspunt    Veel kerken vieren deze week de startzondag. Maar starten we vol zorgen 
of starten we met hoop en verwachting? Bid voor de kerk deze week. Voor predikanten en ambtsdragers, voor 
jeugdleiders en pastoraal bezoekers, voor de synode maar ook voor de talloze vrijwilligers die soms met heel veel 
trouw werkzaam zijn in onze kerken. 
 
Agenda      

• Woensdag 18 september  14.30 uur: De Ontmoeting is open (zie hierboven). 

• Zondag 22 september  10.00 uur: Dienst. Voorganger: ds. Gerrit Schouten. 
 
Om over na te denken  

Na de start gaan we rijden. Stap je ook in en rijd je ook mee? 
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We zingen: Stil, mijn ziel wees stil (Opwekking 717). 
1 Stil mijn ziel wees stil 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
In je beproevingen en zorgen 
 

2 Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding 

Refrein 

Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd 
heeft 
Wacht, wacht op de Heer 
De zwartste nacht verdwijnt 
wanneer het daglicht doorbreekt 

Refrein 2x 
   

Refrein 
God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 

 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

 
Ik rust in U alleen 
In U alleen 

 

 
We zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag (Joh. de Heer 981) 

1 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 

2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 

3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d’aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag 

4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

 

 
We zingen: Komt laat ons vrolijk zingen (Hemelhoog 250)  

1 Komt, laat ons vrolijk zingen                       
tot God die alles schiep. 
Die bloemen, vissen, vogels 
uit niets tot leven riep; 
met nevels als een sluier                             
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit.  

2 Die heuvels schiep en dalen, 
waar Hij de aard’ betrad, 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad.  
Looft Hem dan die de mensen 
tot vreugd’ geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus wil vergeeft.  

3 O, God die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind’ren leven 
en spelen in uw hof, 
en met de eng’len zingen 
uw glorie en uw lof. 

 
 
 


