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Welkom in onze Eredienst 
Thema van de dienst: Pleeg geen overspel. 

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Bij deze dienst 
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.  
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 
Zang: Willie Oppelaar en Bert de Kok. 

Diaken van dienst: Jolanda Schuiling. 
Koster: Jan Schuiling. 
Beeld en geluid: Luc van Harten. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Genesis 2:18-25 en Efeziërs 5:21-33. 
 
Collecten    De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw 
giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.  
De derde collecte is bestemd voor Kerk in Actie. Mede met uw bijdrage wil deze organisatie hulp bieden aan onze me-
dechristenen in Pakistan. In dat land vormen christenen een kleine minderheid. Velen hebben te maken met discrimi-
natie en ze krijgen regelmatig vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof in-
houdt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat 
zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze 
trainingen mee en onder hen zijn veel jongeren! 

Meeleven met elkaar   Mevrouw Jet van Ingen-Cornelisse, Dokter van Noortstraat 18, 4033 AA Lien-
den, kreeg slechte berichten uit het ziekenhuis. Een aneurysma dat al een aantal jaren in haar buik zit (was bekend), is 
ineens heel snel gaan groeien. Het zit helaas op een plek die de artsen niet kunnen opereren. De verwachting van de 
artsen is dat Jet nog maar kort te leven heeft, hoewel ze dat natuurlijk niet precies weten. Jet heeft pijn in de buik maar 
verder geen klachten. Het is een wat onwerkelijke situatie voor haar. Zullen we voor haar en haar gezin bidden om 
moed en kracht de komende tijd? 
 
De bloemen    De bloemen van deze zondag zijn met een bemoedigende groet bestemd 
voor mevrouw Jet van Ingen-Cornelisse, Dokter van Noortstraat 18, 4033 AA Lienden. We willen haar hiermee laten 
weten dat we als gemeente om haar heen staan. 
 
Vakantie    Wij zijn van 14 t/m 28 augustus met vakantie. In voorkomende gevallen kunt 
u contact opnemen met Gert Schimmel. Hij kan eventueel voor vervanging zorgen.                   Gerrit en Tineke Schouten. 
 
Vakantie van De Goede Herder & De Benjaminclub 
De kinderkerk en de oppasdienst houden zomervakantie. Op zondag 1 september gaan beide groepen weer van start. 
 

Gebedspunt    Het huwelijk is een geweldige instelling van God om elkaar te behoeden 
voor de eenzaamheid. Het is een gave, maar ook een opgave om in liefde en trouw samen te leven in goede en 
kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en gezondheid.  
Zullen we danken voor zoveel echtparen die 50 jaar of langer samenleven? Maar zullen we ook bidden voor zo-
veel echtparen die het samen moeilijk hebben of met de brokstukken van een verbroken relatie verder moeten?  
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Agenda      

• Zondag 18 augustus    10.00 uur dienst. Voorganger: ds. C.P. Koole uit Schoonhoven. 
 
We zingen 

Ons intochtslied (na het welkom en de mededelingen):  
‘Zie ik de sterren aan de hemel staan’.  
(Lied 163 uit de Evangelische Liedbundel) 

Ons slotlied: ‘Vader, u loven wij’.  
(Lied 166 uit de Evangelische Liedbundel) 

 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
Aan de donkerblauwe lucht de maan, 
Is het of de nacht mij noemt de naam, 
Van een machtig God. 
 
Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, 
In het veld de bloemen open gaan, 
Is het of de dag mij noemt de naam, 
Van een machtig God.  
 
Deze God die aard’ en hemel schiep, 
Is dezelfde God die mij eens riep 
Uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
Zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en 
Die zijn liefde voor mij openbaart, 
Mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
Elke dag mij in zijn hand bewaart; 
Hoe groot is God voor mij. 

 
1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest als een laaiend vuur in ons branden. 
Stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen. 
 
3. Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden vergeten 
en van vergeving en vrede niet meer willen weten. 
Kom dan met vuur, 
uw liefde, louter en puur, 
kent lengte, hoogte noch breedte. 
 
4. Vader, U loven wij, draag ons door schade en schande. 
Dooft onze lamp,  
laat uw waakvlam dan nog blijven branden. 
Christus, ons licht, 
op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen. 

 
 
Om over na te denken  

Als je belijdt dat God voor je is, 

staat Hij achter je! 
Visje 


