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Welkom in onze Eredienst 
Thema van de dienst: Geen andere goden. 

Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

Bij deze dienst 
Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.  
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 

Diaken van dienst: Jolanda Schuiling. 
Koster: Henk van Blitterswijk. 
Beeld en geluid: Bert Budding. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Jesaja 44:9-20. 
Het thema hierbij is “Geen andere goden….”. We lezen uit Jesaja 44 waar de profeet de draak steekt met mensen die een 
boom omhakken. Van de ene helft maken ze brandhout, van de andere helft maken ze een beeld om te aanbidden. 
 
Collecten    De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw giften 
daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.  
De derde collecte is bestemd voor Zorgboerderij Hoog-Broek in Lienden. Lang niet iedereen kan de snelheid van onze jachtige 
maatschappij aan. Zeker niet mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), autisme of een aanverwante stoornis, dementerende ouderen en sociaal geïsoleerde oude-
ren. Zij vinden op Hoog-Broek zinvolle dagbesteding. Hoog-Broek biedt kwalitatief hoogwaardige dagbesteding en activiteiten. 
De gasten steken hierdoor lekkerder in hun vel. Hoe groot de fysieke of psychische beperkingen soms ook zijn. 

De bloemen    Vandaag gaan de bloemen met onze hartelijke felicitaties naar de heer Jan Weiman, 
Saneringsweg 1, 4054 JK Echteld. Hij mocht op 10 juli zijn negentigste verjaardag vieren. Alle goeds gewenst! 
 
Bedankt    Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, telefoontjes, bloemen en belang-
stelling die ik heb mogen ontvangen tijdens en na mijn ziekenhuisopname en revalidatie.  

Groetjes van Jan Vermeer en Stephina 
 
De Zondagsbrief    Rond de zondagen 21 en 28 juli en 4 augustus verschijnt er geen Zondagsbrief. Infor-
matie rondom de diensten op deze zondagen treft u hieronder aan bij het hoofdstukje ‘Agenda’. 
 
Vakantie van De Goede Herder & De Benjaminclub 
Voor de kinderkerk en de oppasdienst is inmiddels de zomervakantie begonnen. Op zondag 1 september gaan beide groepen 
weer van start. 
 
Gebedspunt    In onze vakantie bezochten we het Flanders Fields Museum in Ieper in België. We 
lieten de dwaasheid van de Eerste Wereldoorlog over ons heen komen. Maar hebben we er als mensheid van geleerd? De 
NAVO bestaat 75 jaar. Maar deze organisatie heeft zichzelf helaas niet overbodig gemaakt. De spanning in de wereld is groot. 
De dreiging van oorlog concreter dan ooit. Zullen we bidden om vrede? Zullen we bidden om verstandige wereldleiders? 
 
Agenda      
Zoals al eerder vermeld zullen we ons de komende weken in de verkondiging laten leiden door de tien geboden. Hieronder 
een klein overzicht met meer informatie over die diensten op de zondagen wanneer er geen Zondagsbrief verschijnt: 

• Zondag 21 juli    10.00 uur: Dienst * Voorganger: ds. Gerrit Schouten.  
De derde collecte is via het miniatuurkerkje bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. 
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Het thema is “Over het misbruiken van Gods Naam…”. We lezen uit Jakobus 3 waar de apostel onze tong vergelijkt met 
een klein vlammetje. Zo’n klein vlammetje kan een bos in lichterlaaie zetten. Zo kunnen we met onze mond ook o zo ge-
makkelijk Gods Naam misbruiken. 

• Zondag 28 juli    10.00 uur: Dienst * Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.  
De derde collecte is bestemd voor Care 4 Tina. De mensen van deze stichting gaan gedurende twee weken per jaar naar 
Xi'an (een stad in China). Daar opereren ze belangeloos kinderen met een schisis ( aangeboren afwijking van lip, kaak en/ 
of gehemelte) die te vondeling zijn gelegd. 
Het thema is: “Over onze vrije dag…”. Sabbat en zondag, nog altijd leven ze op gespannen voet met elkaar.  
Nu werken op zondag bijna vanzelfsprekend lijkt, krijgt de discussie weer een heel andere dimensie. In Marcus 3 zegt Je-
zus: “De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat”. 

• Zondag 4 augustus    10.00 uur: Dienst * Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.  
De derde collecte is, via het miniatuurkerkje, bestemd voor de Stichting Betuwe Wereldwijd. Het werk van deze stichting 
bestaat uit inzameling, revisie, opslag en verzending van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in ontwikkelings-
landen. Een oude hand- of trapnaaimachine die hier ongebruikt op zolder staat, kan daar voor mensen een kans beteke-
nen om zelfstandig hun brood te verdienen. Dit geldt ook voor andere producten zoals diverse gereedschappen, breima-
chines, fietsen, rolstoelen, schrijfmachines en computers met toebehoren en, niet te vergeten: muziekinstrumenten. 
Hebt u iets wat hiervoor van belang is, neem dan contact op met Arie en Willy Oppelaar, Molensteeg 11 te IJzendoorn 
(0344 – 643271). 
Na de dienst is er koffiedrinken en tevens is er de maandelijkse inzameling van levensmiddelen voor Voedselbank Rivie-
renland. 
Het thema is: : “Over de oude dag…” We zien bij dit gebod vaak kinderen voor ons die hun ouders moeten gehoorzamen. 
Maar het gaat vooral om de zorg van volwassen mensen voor hun gepensioneerde ouders. In Marcus 7 laat Jezus zien hoe 
mensen op slinkse wijze die “zorgplicht” ontduiken door de erfenis als korban, dat is offergave te bestempelen.  

 
We luisteren vandaag naar ‘Ik geloof dat God als een Vader is”, gezongen door Annette van Baaren, Bert de Kok, Tineke 
Schouten en Janneke de Kruijff. 

1 Ik geloof in een God, die als een Vader is, 
die ons in zijn schepping nader is. 
Dat is iets wat ik vast geloof. 
 
 

2 Ik geloof, dat Zijn Zoon voor ons geleden heeft 
en ons door zijn dood verlossing geeft. 
Dat is iets wat ik vast geloof. 

Refrein 

3 Ik geloof, dat de Zoon ook weer verrezen is. 
Dat zijn glorie onvolprezen is. 
Dat is iets wat ik vast geloof. 
 
 

4 Ik geloof, dat de dood voor ons geen macht meer heeft, 
dat de geest ons alle krachten geeft, 
die nodig zijn voor dit geloof. 

Refrein 

5 Ik geloof, in een God die drie personen is, 
dat Hij onder ons gekomen is, 
nu en in alle eeuwigheid. 

Refrein 
Waarom bent Gij God voor mij zo oneindig ver? 
Waarom moet ik steeds in mijn leven zo onzeker verder? 

 
Slotlied ELB 357:1,3,5. 

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die ‘t heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 

3. Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 

5. Wil van ons uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 

 
Om over na te denken  

De geschiedenis staat vol met mensen die ‘’god” wilden worden,  

er is maar één God die mens geworden is. 
Visje 


