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Datum: 2 juni 2024 Nummer: 24 — 22
Welkom in onze Eredienst.
Thema: VREUGDE
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. WELKOMI!II
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij deze dienst
Voorganger: ds. Simon de Kam uit Maurik. Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg.
Organist: Nelleke de Kok. Koster: Maatje Schimmel.
Ouderling van dienst: Gert Schimmel. Beeld en geluid: Stephan Schuurman.
We lezen uit de Bijbel (NBV21): Psalm 16 en Handelingen 2:22-33.
Thema Kindernevendienst: David en Abigail (n.a.v. 1 Samuel 25:2-13 en 1 Samuel 2:18-35).
Collecten De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kistjes. Uw

giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.

De derde collecte is (deze zondag via het miniatuurkerkje) bestemd voor de Stichting Betuwse Jeugdkampen. Deze
stichting organiseert al lang (dit jaar al 65 jaar) zomerkampen waarin jongens en meisjes (8-14 jaar) een week zonder
ouders op vakantie gaan. Het zomerkamp werd van oorsprong georganiseerd voor kinderen uit de Betuwe, maar is nu
toegankelijk voor kinderen uit heel Nederland.

Gedurende zes weken wordt in de omgeving van Overasselt wekelijks een kamp georganiseerd voor een groep van
plm. 50 kinderen. De kampen hebben steeds een ander thema, dat is voorbereid en wordt uitgevoerd door een en-
thousiaste groep van plm. 10 leiders.

De bloemen De bloemen deze week gaan met onze hartelijke felicitaties voor hun vijftigja-
rige huwelijk naar de heer en mevrouw Van Ommeren-Mol, Ooisestraat 18, 4054 MN Echteld.

Meeleven met elkaar De heer Frans van Ledden is vanuit Ziekenhuis Rivierenland verhuisd naar het
hospice Locatie Vrijthof, Burgemeester Meslaan 49, 4003 CA Tiel, kamer 9.
Zijn gezondheid gaat achteruit. Zegen van God toegewenst!

Bedankt! Lieve mensen, dankbaar en blij ben ik dat de operatie geslaagd is en de revali-
datie zo goed gaat. Op deze manier wil ik graag alle mensen bedanken die door middel van een kaart, attentie, bloe-
men en gebed aan mij gedacht hebben. Nogmaals heel veel dank!!

Groetjes van Flora van den Berg ook namens Marinus.

Vakantie De komende drie weken houden wij vakantie. Op het rooster van voorgan-
gers staan bekende namen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba Gert Schimmel. Er is
vervanging geregeld binnen klavertje vijf. Als het nodig is kunt u daar gebruik van maken. Tot over drie weken!

Gerrit en Tineke Schouten.

Jaarrekeningen 2023 van Kerk en Diaconie In de afgelopen weken hebben het College van Kerkrentmeesters en de
Kerkenraad de jaarrekeningen over 2023 van zowel de kerk als de diaconie besproken en vastgesteld.

Verkorte versies daarvan zijn te lezen op onze website (www.kerkechteld.nl).

Met grote dankbaarheid kan ook nu weer worden gesteld dat onze kerk er financieel goed voorstaat!!
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Wanneer u de rekeningen wilt inzien, dan kan dat natuurlijk: ze liggen op 10, 11 en 12 juni ter inzage.

Voor de rekening van de diaconie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer Arie Oppelaar, 0344 — 643271.
Hij woont Molensteeg 11 in lJzendoorn.

Voor de rekening van de kerk kunt u telefonisch afspreken met de heer Gerd-Jan Weiman, 06 — 25592101. Zijn adres is
Ooisestraat 13 in Echteld.

Onze begraafplaats Vanaf maandag 10 juni zal de begraafplaats een weekje worden gesloten voor
publiek, dit i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Mochten de weersomstandigheden die desbetreffende week slecht zijn, dan zal alles een weekje opschuiven.

Gebedspunt Zullen we deze week bidden voor de kerk in Nederland? Een tekort aan finan-
cién, menskracht en predikanten lijkt de kerk te verlammen. Maar God heeft geen grote kerk nodig. God heeft een kerk
nodig waar het vuur van het geloof brandt. Denk aan de Emmatisgangers: “Brandde ons hart niet toen Hij onderweg
met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot?”.

Agenda
Zondag 9 juni 10.00 uur: Dienst * Voorganger: ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen.

Om over na te denken

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen.
Ingestuurd door een lezer van De Zondagsbrief.



