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Welkom in onze Eredienst. 

Na de dienst bent u van harte welkom bij het koffiedrinken. 
Onze diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 

 

 

      Bij deze dienst 
Voorganger: Ds. Simon de Kam uit Maurik. 
Organist: Nelleke de Kok. 
Ouderling van dienst: Bert de Kok. 

Diaken van dienst: Jan-Cees Blanken van den Berg. 
Koster: Theo van Rees. 
Beeld en geluid: Stephan Schuurman. 

 
We lezen uit de Bijbel (NBV21):  Johannes 20 : 24 – 31. 
Thema Kindernevendienst:  Samuel wordt geroepen (n.a.v. 1 Samuel 3: 1-18). 
 
Collecten    De collecten worden aan de uitgang gehouden. Daar staan twee kist-
jes. Uw giften daarin zijn bestemd voor het werk van onze diaconie en het Echteldse kerkenwerk.  
De derde collecte is bestemd voor de Stichting Bartiméus.  
Bartiméus wil er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden 
dat bij hen past. Dat is hun missie. Zij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in 
alle levensfases. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Bartiméus biedt onderwijs 
en onderwijsbegeleiding aan slechtziende en blinde kinderen. Daar hoort ook advies over hulpmiddelen bij. Ver-
der is er over dit onderwerp veel informatie te vinden op de website van EduVip. 
 
De bloemen    Deze week zijn er twee boeketten. Eén boeket gaat naar Kalijn van Har-
ten – Boneschansker, Roland Holstraat 14, 4003 DS Tiel die een operatie heeft gehad. We wensen haar van harte 
een voorspoedig herstel toe. 
Het andere boeket gaat naar Arne en Sabine van Harten – Kapper, Goudhaver 3, 4007 SJ Tiel , die wij nog van 
harte feliciteren met de geboorte van hun dochtertje Fay. 
Voor Fay is er een boekje. 
 
Meeleven met elkaar   De heer Frans van Ledden, Brenksestraat 2, 4054 NE Echteld, is op 
dinsdag 3 april weer thuisgekomen na een verblijf in ’t Vrijthof. We wensen hem veel sterkte toe. 
Dhr. Henk Tap, Achterstraat 8,4054 MT Echteld is na een spannende tijd in het ziekenhuis weer thuis om verder 
te herstellen van de operatie. Zijn gezondheid is nog wankel. We wensen hem veel sterkte toe. 
 
Geboren    Op maandag 18 maart is Fay van Harten geboren, een dochter van 
Arne en Sabine van Harten-Kapper, Goudhaver 3, 4007 SJ Tiel. Fay is een zus van Liza. De eerste dagen na de ge-
boorte waren spannend. Fay is nog een nachtje in het ziekenhuis geweest. Maar ondertussen gaat alles goed. 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Zegen van God toegewenst!!!. 
 
Gespreksgroepen   Op maandag 8 april komen we weer bij elkaar voor de gespreksgroe-
pen. Jullie zijn welkom in de consistorie van de kerk. De middaggroep om 14.00 uur, de avondgroep om 20.00 
uur. Het slot van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 en 28, wordt gevormd door de 4e en laatste zendingsreis 
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van Paulus naar Rome. Paulus heeft zich bij zijn zoveelste arrestatie op de keizer beroepen en wordt op 
transport gesteld naar Rome. Een zeereis die eindigt in een ramp als het schip in een storm verzeild raakt. “Het 
schip der kerk” in zwaar weer zou je kunnen zeggen. En wat doe je dan als gelovige? 
 
Kerk op schoot-dienst   Zaterdag 13 april is er om 11.00 uur weer een kerk op schoot-dienst in 
de St. Jan de Doperkerk. Een sprankelende dienst voor baby's, peuters en kleuters(de groepen 1 en 2), samen 
met hun (groot)ouders. Per abuis is in de vorige zondagsbrief vermeld dat het alleen voor kinderen tot 4 jaar 
is.  
Let op: graag opgeven vóór 12 april via golijve@hotmail.com  
Wees welkom! 
 
Een jubileumdienst   Dit jaar mag ons kerkkoor vieren dat het maar liefst vijftig jaar bestaat. 
Dat doen we tijdens een feestelijke dienst, op zondag 14 april, volgende week dus, aanvang 10 uur.  
U bent (uiteraard) van harte uitgenodigd om dit grote jubileum mee te vieren. Soli Deo Gloria!!! 
 
Gebedspunt    De kerk in Nederland krimpt. Nog steeds, zo bleek kort geleden weer 
uit een landelijk onderzoek. Maar dat is niet het complete plaatje. Migrantenkerken groeien juist. Maar zijn nau-
welijks in beeld. Bij onderzoekers niet, maar ook bij de gevestigde kerken niet. Terwijl deze kerken door ar-
moede en gebrek aan huisvesting met enorme problemen kampen. Zullen we deze week in het bijzonder bidden 
voor deze (vaak onzichtbare) geloofsgenoten? 
 
Agenda     Maandag 8 april: Gespreksgroepen in de consistorie. Zie hierboven. 
     Zaterdag 13 april: 11.00 uur: Kerk op schoot-dienst. Zie hierboven. 
     Zondag 14 april: Jubileumdienst vanwege het vijftigjarig bestaan van  
      ons koor ‘Looft den Heer’. 
 
Om over na te denken 

Loop altijd mee met de zwakste, dan weet je zeker dat er niemand achterblijft. 
Ingestuurd door een trouwe lezer van onze Zondagsbrief 


